“Balen”is niet het juiste woord.......

De zaalcompetitie wederom in de League: het doel was voor dit seizoen van tevoren ingesteld op “middenmoot”.
Al snel ontdek je dat je alles moet bijstellen naar “handhaving”. Het werd een zwaar seizoen. Er werd kethard
getraind, Jan probeerde zo snel mogelijk alles byj te schaven en toe te passen. De beroemde “klik” tussen de spelers
was even weg, gelukkig hebben we dit later min of meer weer teruggevonden maar inmiddels werd er per wedstrijd
gekeken. de schade zo beperkt mogelijk houden. Natuurlijk zijn er wedstrijden bij waar we de punten mee naar
huis hadden moeten nemen. het ging daar om ervaring. doorzettingsvermogen en vooral schotkracht wat (even)
ontbrak. We hebben hele goede spelers. we willen heel graag en laten dan ook met vlagen zien dat we echt wel in
de League kunnen spelen. maar met vlagen goed spelen is niet genoeg, het moet een hele wedstrijd. Misschien is
het even beter zo en kun je zeggen dat we op dit moment niet in de League thuis horen. We zullen in de
hoofdklasse weer onszelf terugvinden. vertrouwen opdoen. doelpunten maken en groeien als team, want geloof ons
maar. als je er dik af gaat in een wedstrijd wekt dat frustraties op. ondanks het feit dat je weet dat 1edereen in het
team er kethard voor gaat. zo graag wil. zo z'n best probeert te doen, je reageert dat op elkaar af. echt niemand
verdient dat. ook al lijkt de één beter te spelen dan de ander. je hebt elkaar allemaal nodig.

En dat gevoel gaan we weer oppakken volgend seizoen. Alle § spelers hebben een Die-Haghe hart. zijn van “eigen
kweek”, daarom was zaterdag avond/nacht zo'n enorme ervaring. Een ervaring van verliezen op een zeer pijnlijk
moment, maar ook een ervaring van allemaal Die Haghe mensen die om de club geven. die de selectie steunen met
mooie woorden en stukjes in het krantje. die mooie spandoeken maken. heel gaaf verkleed gaan. die meegaan op
een zaterdagavond laat om aan te moedigen in Almelo. Het was heel mooi dat er zoveel supporters meegereisd
waren. ondanks alles gaf dat een heel goed gevoel. Geel en zwart zijn onze kleuren, wij gaan door en gaan ervoor
vechten de wedstrijden weer te winnen, alles weer goed op te pakken met het gevoel dat we supersupporters achter
ons hebben staan!!

Supporters jullie waren geweldig, bedankt!!!

Die Haghe 1. begeleiding en alle reserves



